
CONCERTPROGRAMMA CUIJK 2025 

VOLKSLIEDJES 

Nederland Ik ging op enen morgen 

 Toen Hanselijn over de heide reed  

 De eerste vreugd    

Duitsland Widele, wedele    

 Liebeslied (1549)  

Frankrijk Sur le pont d‘Avignon 

 C’est le Mai, joli Mai   

Verenigde Staten The Old Settler’s Song arr. Leen `t Hart 

Mexico Señor Don Gato   arr. Lee Cobb 

KLASSIEKE MUZIEK 

Domenico Scarlatti (1685-1757) Sonata in G K.391  arr. Peer Günther 

Wolfgang Amadé Mozart (1756-1791) Adagio in C voor glas harmonica arr. Mathieu Polak 

 Variaties over „Willem van Nassau“ arr. Gijsbert Kok 

Niccolò Paganini (1782-1840) Ghiribizzi per chitarra arr. Peer Günther 

 POPMUZIEK 

The Beatles (1968) Blackbird   arr. Peer Günther 

K'naan (2010) Wavin‘ flag   arr. Peer Günther 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INFORMATIE OVER DE STUKJES 

Ik ging op enen morgen 

Ik ging op enen morgen, al door den Aerdenhout. 
Daar zag ik onverborgen Gods werken menigvoud: 
De vogeltjes zongen en maakten vreugd, 
De konijntjes liepen in 't wilde, mijn hert was zeer verheugd. 

Toen Hanselijn over de heide reed 

Toen Hanselijn over de heide reed Och, vader, zei zij, vader van mij 
Hoe haastig werd hij gevangen O allergenadigste heere 
Hij werd al op eenen toren geleid Geeft gij mij den gevangen man 
Geboeid wel al zoo strange  Den vromen landsknecht ter eeren 
Al zoo strange  Ter eeren 

En dat verhoorde een meisje jong Neen dezen man en krijgt gij niet 
Een meisje van zeventien jaren Want hij zal moeten sterven 
Zij ging al voor haar moeder staan Hij is er van zevenlandsheren verwezen 
Daarna al voor haar vader Zoo ver in vreemde erven 
Voor haar vader Vreemde erven 

De eerste vreugd 

De eerste vreugd, die ik gewan 
Doet mij tot treuren komen 
Met droefheid is, mijn hart bevaân 
Al vreugd is mij ontnomen 
Dat deed allene scheidensnood 
Dat mij mijn schoonslief oorlof bood 
Ik hope zij zal nog keren 

Widele, wedele 

Widele Wedele is een volksliedje uit Zwaben. Verschillende dieren komen naar de bruiloft van de bedelaar en zingen, 
dansen en maken muziek. 

Sur le pont d‘Avignon 

Waarschijnlijk heeft er nooit iemand op de brug gedanst, alleen misschien onder de brug, want op het eiland Île de la 
Barthelasse, dat midden in de Rhône ligt en vroeger door de brug werd overgestoken, waren de uitgaansbuurten en 
kermissen van de stad gevestigd. 

The Old Settler’s Song 

…is het lied van een goudzoeker die op weg is naar het westen, naar Puget Sound in de staat Washington.  

 

Señor Don Gato 

... is een kinderliedje over een kat die op een dak zit en een brief leest van de liefde van zijn leven die met hem wil 
trouwen. In zijn opwinding valt hij van het dak en verwondt zichzelf. De dierenarts kan hem niet redden en hij sterft. 
Maar als zijn begrafenisstoet over de markt rijdt, is de geur van vis zo sterk dat hij weer tot leven komt. 



Domenico Scarlatti  

…was een Italiaanse componist en klavecinist. Zijn belangrijkste betekenis ligt in zijn 555 sonates voor klavecimbel, die 
tot de origineelste van hun genre in de 18e eeuw behoren. 

Adagio voor glas harmonica 

Het instrument, ontwikkeld door Benjamin Franklin in 1761 en vandaag de dag grotendeels vergeten, bestaat uit gla-
zen klokken van verschillende grootte, die in elkaar passen en rusten op een gemeenschappelijke horizontale as, die 
op zijn beurt door een pedaal in rotatie kan worden gebracht. Om het geluid te produceren, raakt de muzikant met 
vochtige vingers de randen van de bellen aan. 

Variaties over „Willem van Nassau“ 

Mozart schreef dit pianowerk tijdens zijn verblijf in Den Haag toen hij 10 jaar oud was. 

Niccolò Paganini  

…is misschien wel het bekendst om zijn 24 Caprices voor viool solo, waarmee hij de reputatie opbouwde van de du-
ivelse virtuoos van zijn tijd. Maar zijn bijdragen aan de gitaarwereld zijn net zo fascinerend, vooral zijn 43 Ghiribizzi. 
Het woordenboek van de Italiaanse taal omschrijft het woord Ghiribizzo als volgt: “Idea bizzarra, capriccio improvviso” 
(bizar idee, grillige improvisatie). 

Blackbird 

De tekst is geschreven naar aanleiding van de burgerrechtenbeweging en de daarmee gepaard gaande onrust in de VS 
in het voorjaar van 1968, een paar weken na de moord op Martin Luther King Jr. Het gaat over een Afro-Amerikaanse 
vrouw die in de VS te maken heeft met dagelijkse discriminatie. De merel met gebroken vleugels, ingevallen ogen en 
een verlangen naar vrijheid symboliseert deze vrouw. 

Wavin' Flag  

…is een liedje van de Canadees-Somalische muzikant K'naan. Het werd begin 2010 bekend als reclamelied van Coca-
Cola voor het WK 2010. Het is ook gecoverd door internationale muzieksterren zoals David Guetta. 


